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At the crossroads

‘Traagheid past grootse dingen’, zegt een Nederlands spreekwoord. Hier te lande doet men er
veel aan om dat te bevestigen. Stadiondossiers slepen generaties aan en regeringsvormingen
duren tot bijna een jaar na de verkiezingen. Ook de enkele onderwijsministers geleden
aangekondigde ‘modernisering’ van het secundair onderwijs krijgt nu pas haar beslag.

Zoals bekend werd dit schooljaar in onze middenscholen in het eerste jaar het vernieuwde
aanbod ingevoerd. Volgend schooljaar volgt het tweede jaar. Dat betekent dat vanaf het
schooljaar 2021-2022 de modernisering zich ook in de drie bovenbouwscholen zal manifesteren:
studiegebieden worden hertekend en bepaalde studierichtingen verdwijnen, worden hervormd,
of veranderen van naam. Dat stelt Prizma voor enkele fundamentele keuzes.

De Vlaamse overheid biedt de schoolbesturen immers veel vrijheid bij het concreet vorm geven
van het gemoderniseerde onderwijs. Afhankelijk van pedagogische keuzes, infrastructurele/
financiele overwegen of de lokale context kan een scholengemeenschap kiezen voor
campusscholen, domeinscholen, tienerscholen, of een combinatie van deze modellen. Dat kan
leiden tot beperkte, of net zeer ingrijpende veranderingen in onze regio.

In onderwijs zullen mensen altijd bepalender zijn dan structuren, maar de setting waarin
een organisatie haar onderwijs aanbiedt heeft toch veel impact. Prizma wil zich daarom niet
alleen baseren op het advies van onderwijsexperts, maar alle partijen (leerlingen, ouders,
medewerkers) en de overlegorganen betrekken vooraleer tegen het einde van dit schooljaar
tot een princiepsbeslissing te komen.

Het zijn boeiende tijden voor Prizma: 2019 werd het jaar van de fusie tussen de vrije lagere en
secundaire scholen in onze regio. 2020 moet het jaar worden waarin de bakens uitgezet worden
voor het secundair onderwijs van de komende jaren, wie weet de komende decennia.

We wensen iedereen een voorspoedig, inspirerend en gelukkig 2020!

Piet Pieters, hoofdredacteur
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Eerste schooldag

Twee september ligt al weer een tijdje achter ons. De eerstejaars zijn niet langer die
onzekere groentjes die met een klein hartje toen ietwat onwennig op de speelplaats
arriveerden. Bijzonder snel voelde dit jonge volkje zich thuis op onze drie
middenscholen. Hieronder enkele impressies van die eerste dag. De leerlingenraad
zorgde in hun nieuwe outfit voor de verwelkoming en ze wensten met een
snoepje iedereen een ‘choco-tof” schooljaar. Meer foto’s zijn terug te vinden op de
Facebookpagina’s van de scholen.




Over gamen of game over?

‘Het is maar een spelletje.’ Dat dacht
Tom Cools ook toen hij voor de eerste
keer Call of Duty opzette. Even relaxen
met een vette game. Tot even altijd werd.
Tot Tom meer tijd doorbracht met zijn
console dan met zijn vrienden. Tot het
meer spanning dan ontspanning bracht.
Tot zijn lief de stekker uittrok. Van de
Playstation, maar ook van hun relatie. En
dan is het game over. Tom beseft nu dat
hij op het randje van een gameverslaving
heeft gestaan, zonder het goed en wel
door te hebben.

Dat verhaal heeft Tom Cools aan de leer-
lingen van de drie middenscholen verteld
door middel van een informatieve en

interactieve humorvoorstelling. Bijzonder

Begin december kregen alle klassen
een bezoekje van de Sint en Piet.
Steeds opnieuw zijn de leerlingen ver-
wonderd dat de Sint zoveel weet over
alle brave en stoute kindjes.

De reden? Net zoals een goede leraar
hadden de Sint en Piet hun les goed
voorbereid. Ze kwamen uiteraard ook
veel te weten via de sociale media.

relevant, want games zijn overal: op ga-
meconsoles, de pc, online, smartphone
apps... En dat is allemaal heel leuk. Dus
het mag zeker wel plezant zijn, zo lang
het maar een spelletje blijft.

Enkele reacties van leerlingen:

> |k heb geleerd dat een gameverslaving
serieus fout kan lopen en invloed kan
hebben op je leven.

> |k vond het nogal langdradig, maar er
zaten wel grappige stukjes in.

> |k heb mezelf erin herkend en ik besef
dat ik misschien minder moet gamen.

> |k heb geleerd dat je het gamen onder
controle moet houden en ook tijd moet
maken voor andere leuke dingen.

DE MIDDENSCHOLEN




PRIZMAGAZINE JANUARI 2020

Ziendat we

gezien worden

De drie middenscholen zetten dit
schooljaar weer met verschillende initi-
atieven in op fietsveiligheid. Leerlingen
namen zo deel aan de High 5-campagne
van het Octopusplan.

Zij mochten de fietsen van de naburige
lagere school gaan controleren. In okto-
ber kwam politiezone RIHO-VLAS-MIDOW
de fietsen van de leerlingen controleren.
Veel fietsen waren in orde! De grootste

werkpunten blijven nog altijd de reflecto-
ren, een goed werkende fietsverlichting,
fietsbel en remmen. In november deden
we dan mee aan de jaarlijkse fluo-

dag of hielden medeleerlingen aan de
schoolpoort steekproeven op het dragen
van fluo. Of... om de kracht van fluo te
tonen trokken alle leerlingen hun mooi-
ste fluokledij met bijhorende accessoires
aan. De origineelste fluoleerlingen vielen
dan in de prijzen!

Gedurende de donkere wintermaan-
den werden er op de middenscho-
len geregeld controles gedaan op
het dragen van fluo, in het kader
van de XIU-actie. Wie gezien werd,
kreeg een stempel. Tien stempels =
een bioscoopticket!
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Tempus fugit!
Gallo-Romeins weekend
in Viroviacum

In oktober gingen verschillende latinisten
van de drie middenscholen onder bege-
leiding van hun leerkracht Latijn naar het
tweejaarlijkse Gallo-Romeins weekend in
Wervik. Jawel, Wervik of Viroviacum in de
lingua Latina was een van de eerste Ro-
meinse nederzettingen in ons land. Het
was geen ommuurde stad, zoals Tonge-
ren, maar eerder een agrarisch baandorp.
De leerlingen mochten gedurende een

hele dag op verkenning langs ontelbare
standjes en maakten op een interactie-

ve manier kennis met alle aspecten van
het Romeinse en Keltische leven in onze
streken. Zo konden ze het kampement van
de Romeinse legionairs bezoeken en hun
wapenuitrusting van dichtbij bekijken, of
rondwandelen in het Gallische dorp. Ze
gingen een kijkje nemen bij Gallo-Romein-
se ambachtslui en genoten zelfs van een

Romeinse braadworst, ook al had die ver-
dacht veel weg van een Vlaamse braad-
worst! Tussendoor woonden de leerlingen
enkele spectaculaire shows bij, waaron-
der een militaire parade van Romeinse
soldaten, inclusief tactische manoeuvres
zoals de testudo of schildpadformatie. Ze
beleefden Caesars Gallische oorlog op-
nieuw. De reenactors kregen veel applaus
van het plebs!






















































































































































